Spiritualizing scriptural doctrines - Joseph Shuman

Onderstaand een Nederlandse samenvatting van een video van Rabbi Joseph Shulam,
die antwoord geeft op de vraag: “"What do you think about spiritualizing many
doctrines of Scripture?”

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=8iOwNxygm5E

e Als je iets neemt en vergeestelijkt, dan haal je het uit de realiteit en maakt er iets
abstracts van.

e Met dat abstracte kun je vervolgens van alles doen; je kunt er uit halen wat je wilt.

e In de eerste plaats is de bijbel een historisch boek, een oud boek.

e Het boek gaat over gebeurtenissen die echt zijn, situaties die echt zijn.

e In de bijbel komt helemaal geen vergeestelijking voor.

e We hebben 4 zintuigen, instrumenten, om literatuur te begrijpen:

1. Wie is de spreker en wanneer is het gesproken?

2. Aan wie is het geadresseerd?

3. Onder welke omstandigheden is het gebeurd; wat gebeurt er om de
gebeurtenis heen of de boodschap die is gegeven?

4. Wat zijn de verwachtingen van de tekst of de woorden bij de lezers?

e Als je iets vergeestelijkt, vernietig je in feite 3 dingen:

1. De historische achtergrond.

2. De echte gebeurtenis die plaatsvindt.

3. En of de profeet of de schrijver of Mozes, Koning David, Jesaja, Jeremia of
Elia spreekt.

¢ Je neemt een historische gebeurtenis, die echt gebeurt, die een datum, tijd en
plaats heeft en bepaalde omstandigheden en je maakt het abstract.

e Als je dat doet, dan maak je het woord van God tot “ieders hond”, die er mee op
jacht gaat. Het kan alles betekenen.

e Je hebt het losgemaakt van de werkelijkheid, het historische moment en de
historische mensen die het gezegd hebben, met de bedoeling die echte gebeurtenis
te bespreken.

e Het is heidens om dat te doen. Het is zelfs zeer heidens, want je kunt woorden van
alles laten betekenen.

e Het is gevaarlijk om te doen en het is verkeerd om te doen.

e De bijbel gaat over geschiedenis, specifieke gebeurtenissen en specifieke
personen, specifieke naties, onder specifieke historische omstandigheden en niet
over zomaar een tekst zoals op een Ouija bord (nl.wikipedia.org/wiki/Ouijabord),
waarmee je het alles kan laten betekenen wat je maar wilt. Pas op.

e Lees de bijbel als echt, want het is echt. God heeft het bedoeld te worden
begrepen als echt.
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